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Stadspark

Het laatste najaarsblad
hecht aan de hoogste tak
en siddert voor de storm.

Rood wint vandaag, Geel arriveert
pas morgen — Bruin beweegt

door donkere dromen

van asfalt, aarde, gras
een schoen, een spelend kind

dat schopt de blaadjes heen en weer
zingt “alles in de wind”

Renée van Riessen
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