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CLAIR-OBSCUR

Dierbare mensen
gaan

zoals het laatste licht
weerspiegeld

in ramen

van de Bovenkerk

plotseling

In de nacht

zie je niet

wat er verandert
in de lucht

of wolken overtrekken.

Kunnen we er op vertrouwen
dat het vanzelf weer licht wordt ?
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