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Verlangen naar lee

ben je op reis in spanje? of por
tugal? doe geen moeite, jongen,
ik ruik de wilde heesterstruiken,
zie paarsblauw het wijnterras,

hagedis die in de rotsspleet glipt,
hoor buiten adem in de hitte
krekels tsjirpen, proef op de lippen
de ziltheid van de oceaan,

en voel hoe het riviergrint knarst
onder mijn schoenen

scherper dan jij, scherper dan jij:

iedereen, jezelf voorop,
kun je ontwijken,

alleen

niet mij.


