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Als ik hier ben 
weet ik niet meer 
hoe ik terug moet komen
Het voelt zo vreemd
maar toch ook fijn

Ik leef tussen de goudvissen
ze zwemmen om me heen
Ik voer ze muziek
en kopjes thee
totdat de zuster komt

Op afwezige vrienden
hoef je niet te rekenen.
1,2,3, maakt samen 6.. 
Hij en ik en alle anderen
we schuifelen naar 
een dichte deur


