Fotokroniek 2012

door Jeany van den Berg

Toen mij gevraagd werd om voor 2012 de fotokroniek samen te stellen uit
de collectie van Freddy Schinkel, was het vinden van een thema niet moei-
lijk. In 2012 speelden geld en economie een hoofdrol. Ik zocht een tegen-
hanger en vond die in ‘natuur’.

En dan: wat is natuur nog in dit land?

Eén regel uit het gedicht ‘De Dapperstraat’ van J.C. Bloem (zie hieronder)
schoot onmiddellijk door mijn hoofd en werd daardoor mijn leidraad:

En dan: wat is natuur nog in dit land?

Mijn vragen lagen voor de hand.

Hoe zit het met de natuur in en rond Kampen?

Hoeveel ruimte is er voor dieren, planten en mensen?

Hoe gaan wij met onze ‘groene’ omgeving om en wat betekent die voor ons?
Welke rol spelen klimaat en klimaatsverandering in ons dagelijks leven?

Alles is veel voor wie niet veel verwacht

Freddy Schinkels foto’s geven antwoorden. De natuur is in vele opzichten
onze vriend. Natuur biedt ons ruimte om te recreéren, te spelen, te sporten.
We kunnen een band opbouwen met dieren en genieten van bomen en
planten.

Genieten is één kant, de andere kant is de plicht om goed voor die vriend
te zorgen. Het streepje Groene Hart is op luchtfoto’s nog goed te zien, maar
we weten dat die stadslongen steeds weer bedreigd worden.

Dat geldt niet alleen voor ons Groene Hart. Ons gedrag kan veel schade
berokkenen aan grond, lucht en water. En daarmee aan flora en fauna.
Schade die met moeite, maar soms helemaal niet meer te herstellen is.

De natuur, op haar beurt, kan ook een bedreiging vormen waartegen Kampe-
naren zich moeten beschermen. Onze waterrijke omgeving, in combinatie
met ons klimaat, kan zomaar een vijand worden. Hoog water, wind uit de
verkeerde hoek, het zijn factoren die bij tijd en wijle alle mankracht in en
rond Kampen mobiliseren om de voeten droog te houden.
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Domweg gelukkig

Het gaat steeds om de balans tussen exploitatie van de natuur en zorg voor
die natuur. Meningen over hoe we met natuur en met onze omgeving
omgaan, botsen regelmatig.

Ik hoop dat er ruimte mag blijven om te genieten van land, lucht of water.
Soms hoef je daarvoor alleen maar te kijken!
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DE DAPPERSTRAAT

Natuur is voor tevredenen of legen.

En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.

Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,

De in kaden vastgeklonken waterkant,

De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.

Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hoge staat.

Dit heb ik bij mijzelve overdacht,
Verregend, op een miezerige morgen,

Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.

J.C. Bloem
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