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Een dag aan de Protestantse

Theologische Universiteit, Kampen

door Jaap van Gelderen (tekst) 
en Freddy Schinkel (beeld)

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is gesticht op 1 januari

2007, als een zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland

(PKN), die op 1 mei 2004 ontstond uit de fusie van de Nederlandse Her -

vormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-

Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. De PThU is ontstaan uit

een fusie van de Theologische Universiteit Kampen (ThUK), het Theo -

logische Wetenschappelijk Instituut (ThWI) te Utrecht en Leiden, het

Evangelisch-Luthers Seminarium (ELS) te Utrecht en het Theologisch Semi -

narium te Doorn. De ThUK is het instituut dat op 6 december 1854 te

Kampen werd geopend als Theologische School van de Christelijke (Afge -

schei den) Gereformeerde Kerk, die in 1892 overging in de Gerefor meerde

Kerken in Nederland. In 1939 werd de officiële naam Theologische Hooge -

school. Eind 1987 werd het de Theologische Universiteit Kampen. Een voor-

loper van het gebouw aan de Oudestraat, een woonhuis met grote tuin,

werd sinds 1860 gebruikt als een deel van de theologische opleiding; het

gebouw werd in 1869, 1879 en 1894 uitgebreid en, in 1923-1924 aan de hoek

Muntplein-Hofstraat nieuw opgetrokken. Ook in 1980 vond een grondige

verbouwing plaats. Het gebouw aan de Koornmarkt werd in 1971 gehuurd

en later aangekocht van de Gemeente Kampen. Ook hier vonden grondige

verbouwingen plaats. Op 1 september worden de gebouwen, die intussen

zijn verkocht, schoon opgeleverd. 

Op donderdag 16 februari 2012 fotografeerde Freddy Schinkel op verzoek van

het Frans Walkate Archief: Een dag aan de Protestantse Theologische Universiteit te

Kampen, op de locaties: Koornmarkt 1 en Oudestraat 6. Een keuze. 

Tenslotte zijn enkele foto’s opgenomen van de viering van de laatste Dies op

8 december 2011. 
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Zicht op de gebouwen van de Theologische Universiteit 

aan de Koornmarkt, Kampen.

Koornmarkt
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Balie van de pedellerie. Jaap van Gelderen, oud-docent, 

vraagt belet bij de pedellerie. Rechts: Harrie van Pijkeren, 

tweede pedel.

Koornmarkt
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Bureau van pedel Erwin van Wijnen.

Koornmarkt
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Bestuurszaal, met links ‘Het dochtertje van Jaïrus’, een vroeg 

19de-eeuws schilderij. Rondom de bestuurstafel de portretten van 

oud-hoogleraren. Van links naar rechts H.N. Ridderbos; J.L. Koole; 

C. van der Woude; J. Wytzes; A. de Bondt en anderen.

Koornmarkt
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Secretaresse van de directeur, mw. Hinke Hendriks-Krist.

Koornmarkt
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Doorkijkje naar de Afdeling Boekhouding, 

Ed J. Jacobs, hoofd financiën.

Koornmarkt
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Mw. Josien Rigterink, medewerker financiën.

Koornmarkt
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Docent Gert J. van Klinken en zijn studenten dalen af naar 

de koffiekamer voor pauze tussen de colleges.

Koornmarkt
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Intussen werd een collegedictaat gekiekt.

Koornmarkt
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College van dr. Sam Janse (Utrecht), tekstkritiek Nieuwe Testament.

Koornmarkt
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Dr. Riemer Roukema geeft een doctoraal college Nieuwe

Testament aan twee buitenlandse studenten.

Koornmarkt
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In de hoekkamer links mr.drs. Dominique J. de Boer, 

bestuurssecretaris; rechts: projectmedewerker Navien Badoe.

Koornmarkt
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Stanley Cung, een student uit Burma (Myanmar), staande in 

de garderobe, de voormalige eetzaal van de kazerne.

Koornmarkt
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Koffiekamer met twee leden van de huishoudelijke dienst:

Lucrée v.d. Steege en Willy Bakker. Achter het antieke buffet:

Harrie van Pijkeren.

Koornmarkt
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Theologische Hoogeschool, 1924, hoek Muntplein-Hofstraat.

Oudestraat
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Uitleenbalie bibliotheek Oudestraat, mw. Janine van Besuyen.

Oudestraat
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De bibliothecaris, drs. Wiljan Puttenstein, wordt door een

 fotograaf van dagblad Trouw geschoten na een interview over

de komende verhuizing van Kampen naar Groningen en

Amsterdam.

Oudestraat
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Trappenhuis, naar de studiezalen. 

Oudestraat



260

Rij studenten in de studiezaal, met het glas-in-loodraam

 voorstellende de corpsmaagd van ‘Fides Quaerit Intellectum’,

het in 1863 opgerichte studentencorps. Deze ruimte had

 eerder de naam de Kleine Aula.

Oudestraat
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Via het intranet kan een college worden bijgewoond. 

Oudestraat
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Studie- en leeszaal, met uitkijk op Oudestraat 13.

Oudestraat
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In de nok van het gebouw, op de zolder boven de Grote Aula,

wordt hard gewerkt; student-assistent André van der Stoel,

voor het targum-project.

Oudestraat
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De huishoudelijke dienst rukt uit.

Oudestraat
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Binnenplaats Oudestraat, een kruidentuin.

Oudestraat



266 De grote Aula. 

Oudestraat
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Bovenkerk, Kampen: Cortège van pedel (E. van Wijnen), 

bestuur (links: prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten, 

rechts dr. H.C. van der Sar), rector dr. G.J. Immink, eredoctores,

hoogleraren.

Kampen, 8 december 2011: de laatste Dies, de herdenking van de

geboortedag van de Theologische School op 6 december 1854, werd

gevierd in de Bovenkerk.
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Vervolg cortège in de Bovenkerk: dr. G.P. Hartvelt (1920), de

oudste emeritus hoogleraar van de Universiteit, met naast hem

drs. J. Faber (1936) van 1975-1998 studentenpredikant.

De laatste Dies
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Op 8 december 2011 werden drie eredoctoraten verleend: 

aan Rev. E.G. Singghi, Indonesia; drs. F.J. Hoogewoud, biblio -

thecaris Joodse studies en aan dr. B. Goudzwaard, econoom.

Let op: de kappa van het eredoctoraat is in de kleuren van de

stad Kampen, wit-blauw (linksonder).

De laatste Dies


