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Fotokroniek 2008

door Carel de Goeij

Elk jaar maakt één van de leden van de redactiecommissie van de Kamper
Almanak zijn persoonlijke selectie uit de vele honderden foto’s die Freddy
Schinkel het voorbije jaar in stad, dorpen en ommeland gemaakt heeft.
Voor 2008 was het de beurt aan bovengetekende. Door welke bril te kijken
naar die omvangrijke fotografische weerspiegeling van het voorbije Kamper
jaar? Na enig nadenken vond ik mijzelf op het thema ‘Kampen als vereni -
ging’, ‘Vereniging Kampen’ of ‘Kampen Verenigd’.
Door die bril kijkend heb ik alle Schinkel-foto’s van 2008 aan mij voorbij
laten trekken. Dat leverde de hierna volgende selectie op. Mijn aanvanke-
lijke vrees dat dit perspectief op Kampen in 2008 misschien onvoldoende
aardige foto’s zou opleveren bleek al snel ongegrond. Integendeel: een
ruime selectie viel mij ten deel. Echte nieuwsfoto’s ontbreken - verenigin-
gen en verenigende activiteiten weerspiegelen vooral continuïteit en het
sociale weefsel. Toch vond ik het opvallend hoe vaak dergelijke activiteiten
in Kampen ook raken aan de actualiteit. 
Veel ‘gewone Kampenaren’ in deze kroniek, veel passie en plezier. Vereni -
gingen en hun vrijwilligers vormen één van de fundamenten van het
Kamper sociale leven. Deze kroniek is ook een eerbetoon aan hen. Veel kijk-
en leesplezier enne... tien tegen één dat u een bekende tegenkomt.












































