
...Wat  geeft het wat ik was of  ben?

Nu kan ik eeuwig ademen.

(J.C. Bloem)

Binnenstad

Winter. De stad leunt achterover

tegen de rug van de rivier.

Mist. Er trekken ganzen over.

Donkere poort, een straatje. Hier

ga ik binnen. In de smidse

is het vuur al aan.

Bij de schilder tegenover

hangen vissen in het raam

- blauwe en bewegingloze -

ik kijk ze in hun dode ogen,

even maar, dan verder lopen,

en ademen - blij dat het weer gebeurt:

vrieslucht die mijn longen openscheurt. 

december 2006, Renée van Riessen

251




