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BIJ DE FOTO'S

1. Achterpagina.

2. Rug omslag.

3. Midden voorpagina.

4. Voorpagina rechts.

Bij de Duitse inval in ons land op 10 mei 1940 werd in de
vroege ochtend het middendeel van de IJsselbrug (de
"Lange Brugge") op bevel van de Nederlandse militaire
autoriteiten opgeblazen. Overigens zouden de Duitsers
bij hun vertrek in 1944 het nog eens "dunnetjes"over
doen. De oeververbinding werd tijdens reparaties van de
brug met meestal qeirnproviseerde veerboten (binnen
schepen met een plankier er opjonderhouden.
Van de IJsselmuider kant af staken op 17 april 1945 de
eerste bevrijders van onze omgeving met roeibootjes de
IJssel over om te constateren, dat de Duitsers Kampen al
allemaal verlaten hadden. Onder de bevrijders de Engel
se, bij een Canadese legereenheid gedetacheerde com
mandant, majoor J,O. Mac Arthur. Toen hij voet aan wal
zette, moch de stad Kampen zich bevrijd achten.
De komst van majoor MacArthur en de zijnen in de Oude
straat, v66r het stadhuis, werd een feest, zoals nooit eer
der in Kampenwerd gevierd. Even later verscheen de ma
joor met opgedoken gemeentebestuurders en plaatselijke
leiders van het verzet op het balcon van het stadhuis.
Op 19 april 1945 reden tanks van de bevrijders door een
Oudestraat zonder Duitsers, maar vol vlaggen en wim
pels. En het bleef nog lang een feest van verbroedering
en dankbaarheid in de stad,waarop een vlaggende Nieu
we Toren neerkeek.
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