TEN GELEIDE

Met het verschijnen van de Kamper Almanak 1993, een uitgave sinds 1928, wordt een
unieke fraditie voortgezet.

Dit jaarboek geeft een weerspiegeling van het maatschappelijk leven van Kampen en
belicht daarnaast in de "Bijdragen tot de geschiedenis van Kampen” telkens weer
bijzondere aspecten van de historie van de stad.

De Kamper kroniek bevat hoogtepunten uit de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Matuurlijk gebruikt U de almanak als praktisch informatieboek, maar bekijkt U ook
eans de foto's, waarvan deze almanak ruim is voorzien.

Dit jaar ziet u op de omslag foto's van plaatsen in de stad waar vervangende nisuw-
bouw is gerealiseerd. Maar ook foto’s van gerestaureerde panden, waar de Stichting
stadsherstel zich voor heeft beijverd.

Het Walkate Archief laat é&n van z'n vele foto’s uit de verzameling zien (de anderen
kunt u gratis iedere donderdagmiddag in het archief komen bekijken).

Leest u in dit boek eens over de vreselijke watersnood uit 1825, over het oude Kamper
adellijk geslacht Kruse en over het verdwenen klooster van de Augustinessen.

Een heel jaar lang kunt U deze almanak gebruiken,

Wij hopen dat U dat veelvuldig zult doen.
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