
Deze kaart geeft de stad Kampen in de volle glorie
van haar vestingbouw. Ze is gemaakt ± 1650 door
Ioannes Blaeu. De zeven bastions, die den toegang
tot de poorten moeten verhinderen, zijn gereed. Alles
wat mogelijk was om een aanvallenden vijand te weren,
is tot stand gebraeht.
In den reehter bovenhoek op deze kaart zien we drie
schilden. Het eerste vertoont het stadswapen (een een
voudige afbeelding van een poort), het tweede het
wapen van Overijsel, het derde de stadskleuren: wit
en blauw. Hieronder staat:

Nobilissis .Ampliss. Consultissimisq Viris
D. D. CONSULIBUS,

SCABINIS ET CONSILIARIIS
LIB. IMP. CIVITATIS CAMPENSIS

Tabulam hane ejusdem Civitatis D.O.
Ioannes Blaeu.

Den edelachtbaren. doorluehtigen en vroeden
Burgemeesters,

Schepenen en Raadsheeren
van de vrije keizerlijke stad Kampen

gaf deze plaat van bovengenoemde stad ten gesehenke
Ioannes Blaeu.

Dat deze kaart moet gemaakt zijn na 1607 blijkt o.m.
uit den vorm van den Buitentoren. Zie hiervoor de
vergrootingen en het artikel in het begin van dezen
. almanak. De tweede vergrooting is genomen van deze
kaart, de eerste van een kaart van voor de catastrophe
in 1607.




