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Stedelied voor Kampen
Opgedreqen aan den Edelachtbareu Heer M. F ernhout. Burgemeester van Kampen.

Woordenvan Dr M. Th, Hille". Muziek van Chr. Hengeveld,

Waar de golven van den IJssel
Spoelen langs den groenen rand,
Waar de rietpluim wuift en wiegelt
In het vriend'lijk waterland,
Waar de zware pracht der wolken
In de hooge luchten zweeft,
Waar de schipper van zijn vaartuig
Met beleid de zeilen reeft,

Daar is Kampen's oude veste,
Als geen tweede stad zoo schoon,
Oord van rust en stillen vrede:
't Liefste plekje waar ik woon.

Waar zich ranke torens heffen,
Oude stoere poorten staan,
Waar de spitsen ea kanteelen
Glanzen in het licht der maan,
Waar de hooge torenkoepel
Klokkeklanken spreidt in 't rond,
Die van burgerzin getuigen,
Met haar zwaren bronzen mond ...

Refrein.

Waar de weiden zich verliezen
Aan den verren horizont,
Waar de zon in vollen luister
Daalt in stillen avondstond,
Waar het welig groen der weiden
Prijkt in ongerepte pracht,
Waar de schoonheid der plantsoenen
Telken jare ons tegenlacht ...

Refrein.
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